
 
 
 
 
 

 

 

Verslag van een paardrijvakantie in Hoenderloo op de Mariahoeve van 23 t/m 30 juli 2021 
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Vrijdag 23 juli 

Eindelijk is het dan zover, we kunnen op paardrijvakantie naar Hoenderloo. Bijna iedereen van de 

groep komt rechtstreeks naar de Mariahoeve. Nicoline en Natascha komen met de bus vanaf de 

Marasingel in Arnhem naar Hoenderloo. Als ze daar aankomen is Irma er al en zij heeft lekker koffie 

gezet. We maken een rondje met Jans, de beheerder van de Maria-Hoeve. Voor ons drieën is het de 

eerste keer, de meeste andere deelnemers zijn hier al veel vaker geweest. Zij komen een voor een 

binnen druppelen, met ouders, taxi’s, begeleiders of gewoon zelf, met je eigen auto. Met iedereen 

even kletsen met een kopje koffie of thee. En dan instaleren in de tent of op zolder en een rondje over 

het terrein van de Mariahoeve: 

 

Heel veel dieren en natuurlijk ook de paarden, DJ en Jacky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

We eten hamburgers met salade en tomatensoep. Na het eten een wandeling door de wandelclub, zij 

komen prachtige huizen tegen in Hoenderloo. 

Tijd voor een kennismakingsspel: Met een pannenlap !! Als je hem vangt mag je iets over jezelf 

vertellen. We maken kennis met Sanne, Melanie, Tessa, Stef, Natascha, Lindsey, Gideon, Irma en 

Nicoline…… 

 

Tijd om plannen te maken voor de komende week. Natuurlijk gaan we elke dag paardrijden maar er is 

nog veel meer te doen. Mennen, zwemmen, fietsen, dolfinarium, apenheul, winkelen, uit eten, 

terrasjes…….Keuze stress…….heel veel om over na te denken.  

 

Weet je wat, we gaan er een nachtje over slapen. 

 

 

 



 
 
 
 
 
Zaterdag 24 juli 

Om 6.30 worden de paarden al geborsteld en gevlochten. Uit bed: De eerste om 6.30 de laatste om 8.00 uur 

maar om 8.30 zitten we allemaal aan het ontbijt. Lekker suikerbrood van Irma. Om 11 uur hebben we een 

afspraak met Marcel. Eerst opzadelen, dat is nog een zware klus : 

 



 
 
 
 
 
Met zijn allen naar de bak waar om de beurt de paarden worden uitgeprobeerd. 



 
 
 
 
 

Thuis onder de douche en daarna een tosti , lekker! De boodschappenlijst is lang en we willen graag 

ansichtkaarten dus we lopen naar Hoenderloo-centrum.   Wat een winkels daar…………..       

twee fietsenwinkels, een bakker, een SPAR en een paar cafés/restaurants. En weet je wat ze 

ook hebben:  een drogisterij en daar vinden we eindelijk een klein stapeltje ansichtkaarten van 

Hoenderloo, precies genoeg voor iedereen die een kaartje naar huis wil versturen. Missie geslaagd. Na 

een ijsje lopen we met volle boodschappentassen en rugzakken weer terug naar huis.  

 

Vanavond kookt Natasja: pasta met groenten en saus en Stefanie maakt een lekkere salade van de 

ijsbergsla en de lente-uitjes die ze  op de valreep nog even scoorde bij de Spar.  

Een hele volle pan maar hij is snel leeg, jammer, we dachten morgen nog een lekker hapje voor tussen 

de middag.  

https://www.deviantart.com/mondspeer/art/Famous-Smileys-Blink-512077848
https://www.deviantart.com/mondspeer/art/Famous-Smileys-Blink-512077848
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 
 
 
 
 

Vanavond doet iedereen lekker z’n eigen ding. Puzzelen, kletsen, tv-kijken en karaoke, een kleine 

voorstelling van Stef. Rond 10 uur storten we langzaam in. Het was een lange dag, maar EERST de 

paarden op stal en dan wij: morgen staat Marcel  om 10 uur voor onze neuzen. 

 



 
 
 
 
 

Zondag  25 juli 

Vandaag al wat later:  om 7 uur worden de paarden verzorgd, vandaag weer een ander kapsel. 

Ontbijt met een eitje. Om 10 uur opzadelen en daarna rijden Gideon en Sanne op de paarden naar de 

bak.  

 



 
 
 
 
 

Het gaat al een stuk makkelijker. We leren de paarden weer wat beter kennen.  

 

 



 
 
 
 
 

We maken een paar groepsfoto’s en Melanie en Sanne mogen de paarden uitrijden in het bos. 



 
 
 
 
 

We hebben na de lunch met krentenbollen en klaargemaakte sandwiches een heerlijke middag om bij 

te komen van alle spannende dingen de afgelopen dagen. Dat hebben we wel nodig. 

 

Aan het eind van de middag maakt Gideon, ondersteund door allemaal goedbedoelde opmerkingen, 

een vuur in de grote schaal in het gras. Gelukkig staat er ook een hele grote barbecue op gas, daar 

passen alle hamburgers en worstjes in een keer op! Nog een bak met gebakken groente, zelfgebakken 

broodjes in het vuur, sausen, en een enorme fruitsalade maken de barbecue-maaltijd tot een 

smikkelfeest. 

Daarna een DVD aanzetten …………valt niet mee, maar uiteindelijk kijk we een poosje, morgen de rest. 

 



 
 
 
 
 

maandag 26 juli  

Tessa brengt de croissantjes even bij Jans, want we krijgen onze oven niet aan. Na het ontbijt direct 

weer aan het werk, de paarden moeten klaar staan! 

 

 



 
 
 
 
 

en  vandaag mogen Stef en Natascha de paarden laten uitrijden in het bos. 

 



 
 
 
 
 

Na de lunch met knakworstbroodjes en natuurlijk!! fruitsalade gaan we eindelijk de bus eens 

gebruiken. We rijden naar Apeldoorn en maken daar het centrum onveilig met eerst een terrasje en 

daarna in groepjes winkelen. Op de afgesproken tijd is iedereen weer terug en lopen we naar de 

Action, want daar kan je natuurlijk ook nog van alles kopen. Het is maar goed dat we met de bus zijn: 

Cadeautjes voor vaders, moeders, broers, zussen en natuurlijk iets leuks voor jezelf.  

 

We maken op de terugweg een stop bij de Aldi voor het avondeten en ook daar verkopen ze ijsjes!! 

Beetje laat thuis maar door het ijsje houden we het net vol tot de worteltjes, doperwtjes met krieltjes 

en appelmoes klaar zijn. Het gaat weer schoon op ……………en weer fruitsalade met vla toe, er komt 

geen eind aan die fruitsalade….. 

Er gaat weer een groepje wandelen, deze keer mag het hondje van Jans mee, Melanie kan dat heel 

goed. En de nieuwe puzzel van Tessa wordt op tafel gelegd.  

 

We kijken de DVD af en er komt een muis meekijken!...... dat vinden sommige  

toch wel een beetje spannend. Gelukkig kunnen muizen geen trap lopen, 

dus maar snel naar bed!  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muis_(dier)


 
 
 
 
 

Dinsdag 27 juli 

Na het gebruikelijke paarden-ritueel: ontbijt om 8.30 uur met een gebakken ei naar wens. 10 uur 

opzadelen en lekker rijden, steeds vertrouwder………. 

 



 
 
 
 
 

 Sanne en Gideon mogen de paarden uitrijden in het bos. Stef mag daarna nog even in draf met Marcel 

aan zijn zijde in de bak.  

Vlak daarna gaat het hevig regenen en zelfs onweren! Ons uitje komt in gevaar…..!! Maar gelukkig 

stopt het om 14.30 met regenen en we rijden droog naar de Kronkel in Zuid Loenen. Daar staan twee 

kleine menkarren voor ons klaar. Na een korte video instructie stappen Melanie (met Gijs het 

fjordenpaard) en Gideon (met Nanda het paard) als eerste op de bokken.  

 

Daarna wordt er nog wat geruild en we komen een uur later, na een mooie bosrit, weer bij de Kronkel.  

 



 
 
 
 
 

 

Daar drinken en eten we wat en we kroelen met de Fjordenpaarden, dat zijn mooie beesten…….heel 

fotogeniek! 

 



 
 
 
 
 

Op naar het pannenkoekhuis met de originele naam : DE PANNEKOEK in Beekbergen. We smullen van 

een heerlijke pannenkoek (of wat anders). We moeten er best lang op wachten want er loopt iets fout 

met de bestelling, we denken  dat het komt door de glutenvrije pannenkoek die besteld werd. Als we 

toe zijn aan een toetje, besteld Melanie een thee en vraagt fijntjes: ‘wel graag glutenvrij”. De 

serveerster kijkt verward en vraagt: ‘bestaat dat dan’ ??? nooit van gehoord.” ‘Grapje’ , zegt Melanie. 

 

Dan gaan we weer naar huis, weer regen maar daar worden wij niet anders van. In de Maria-hoeve 

nemen we een afzakkertje en doen we nog een spelletje: Wie ben ik?  

Nicoline was een   

 

 

Melanie een                 

 

 

Stef een  

 

 

Lindsey was een  

 

En dan naar   

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Striped_horse_fly.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 
 
 
 

Woensdag 28 juli 

Vandaag staan we wat later op, we willen verse broodjes bij het ontbijt, dus 8.30 ontbijten is wat 

vroeg. Vandaag is de fotoshoot, de paarden worden extra mooi gemaakt met knotjes in de manen en 

de hoefsmid komt, dus de nageltjes zijn ook keurig verzorgd. 

 

Na het ontbijt start de fotoshoot. Melanie neemt de foto’s en ’s avonds bekijken we ze en mag 

iedereen twee foto’s uitzoeken die in het verslag komen. Hier zijn ze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

even op het paard na de fotoshoot en vandaag ook lunch  bij de paarden want we worden om 14.30 in 

het zwembad Malkander in Apeldoorn verwacht. Lunch met lekkere ‘eenhappers’ uit de frituurpan van 

Marcel. Het lukt waarachtig om op tijd in het zwembad te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Veel ruimte, dat is prettig en een buitenbad voor ons alleen. Een pauze met wat drinken en de 

onvermijdelijke chipjes en dan weer lekker zwemmen. Als we thuis zijn is de bami al klaar en kunnen 

we heel snel eten. Avondwandeling met de hond van Jans en dan weer lekker hangen op de bank. 

Even Olympische spelen kijken terwijl de foto’s worden uitgezocht. Geen spelletje maar wel weer de 

muis die op bezoek komt. We leggen een stukje kaas neer want we willen hem wel op de foto, maar 

daar trapt tie niet in. We gaan naar bed en laten het stukje kaas liggen, wedden dat het morgen weg 

is……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Donderdag 29 juli………………………………………………………………………………………………………………………………… 

en ja hoor, de kaas is weg…………………………………………………………………………………………………………. 

Vandaag paardenritten door het bos. Steeds met zijn tweeën en Marcel loopt mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben gelukkig allemaal al geluncht 

 als de laatste twee terug komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel zadelt af want we vertrekken naar de Apenheul. Het is daar heerlijk rustig, zo aan het eind van 

de middag. We zien heel veel apen van heel dichtbij, een zeer geslaagde dag.  



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

We rijden nog even naar de Spar voor wat lekkere biertjes voor Marcel, als dank je wel voor heel veel 

fijne, goede en gezellige paardrijlessen. We rijden naar huis en halen Fits op en rijden dan naar de 



 
 
 
 
 

zevensprong, de snackbar van Marcel en eten daar onze laatste maaltijd. Gideon overhandigd de 

biertjes met een kort maar krachtige speech. 

Heerlijk gegeten 

bij Marcel en dan 

naar huis, 

theetje, beetje 

opruimen, foto’s 

uitwisselen, 

laatste chipjes 

vakantieherinneringen invullen en uitdelen. We hebben het nog reuzendruk, het is nog niet eerder zo 

laat geworden, geeft niets, morgen gaan we toch naar huis! 



 
 
 
 
 

Vrijdag, 30 juli 

0m 7.45 zit de bovenverdieping, de dames, al klaar voor het ontbijt. Helemaal klaar met pakken. 

Gelukkig is er al koffie en thee, nog even gezellig met elkaar praten. De heren en Irma (de 

tentenafdeling) komt om 8.45 binnen, voor een laatste ontbijt. Daarna helpt iedereen om het huis  

netjes achter te laten. Ouders, begeleiders en de taxi voor Tessa arriveren keurig op tijd. Op de valreep 

vult Melanie het gastenboek in. Even de eerste verhalen en dan afscheid van elkaar en van de paarden. 

 

 Irma vertrekt naar Friesland, Nicoline en Natascha rijden samen met de bus naar Arnhem. Als ook zij 

op weg naar huis zijn, is de vakantie echt voorbij. Jammer, maar ook weer fijn om thuis te zijn………. 

 

Nog wat laatste belangrijke zaken aan het eind van dit verslag: 

1. De spreekwoorden van deze week waren: 

✓ Wacht niet op een mooie dag maar probeer er zelf een van te maken. 

✓ Leef je leven in de breedte want je weet niet wat de lengte is. 

✓ Als de muren om je huis instorten, dan ben je veiligheid kwijt, maar wat een uitzicht!! 

✓ Laat los, laat gaan 

Filosofische mensen in deze vakantiegroep! 

 



 
 
 
 
 

2. Nog een fotoshoot van alle kapsels deze week: 

 

 



 
 
 
 
 

3. De fotograaf van de fotoshoot in actie:……..BEDANKT voor de mooie foto’s!! 

 

Wat hadden we een fijne vakantie. 

We hebben allemaal ons steentje bijgedragen. 

Het gaat jullie goed, 

en tot ziens bij een volgende 

TENDENSVAKANTIE 


